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Jeugdkamp 2022 schiet uit de startblokken op bekende
superheldendag, dag 1

Loon op Zand, 17-09-2022

Niet één, maar met twee bussen vertrokken met 82 gespannen, maar vooral enthousiaste,
jongens en meiden richting het bekende Loon op Zand. Een fantastisch mooi aantal deelnemers!
Met ‘lekker bekend’ als thema halen we iedere dag ‘iets’ lekker bekends aan. Superhelden zijn de
stoere deelnemers (een week weg van thuis) sowieso, vandaar dit gekozen thema voor de dag
van vandaag.

Bij aankomst op het kamphuis hebben we de slaapkamers in orde gebracht. Kampleiders Mark en
Jaco heeft zich een slag in de rondte gezocht naar een rode MVV ’27-tas. Maar na zo’n 30
minuten zoeken kwam het desbetreffende deelnemertje erachter dat hij toch geen rode MVV ’27-
tas had meegenomen naar kamp. Ach ja, zo zijn we tenslotte allemaal begonnen als F’je op
Jeugdkamp.

Tijdens het eerste spel, het superheldengroepsindelingsspel, hebben de deelnemers in het
speelbosgezocht naar het kaartje met hun naam en de superheld van het groepje. De groepjes
zijn, zoals ieder kampjaar, weer van originele namen voorzien. Zoals: ‘Brutale Kabouters, De acht
Hulken en De Bikinibroekse Mosselmannen en vrouwen!” Hierna volgde een race tussen de
eerstejaars begeleiding en zij zijn er niet geheel ongeschonden vanaf gekomen. Verkleed gingen



de nieuwe leiders en kooksters de stormbaan af. Glijdend op een opblaaskrokodil met
razendsnelle sponzen van de laatstejaars deelnemers in de achtervolging.. Na deze sensatie
volgden de kampgangers door ditzelfde parcours af te leggen + een extra spel waarin de jongens
en meiden de bal op de stropdas van een grote opblaaspop moesten schieten.

Om 18:00 uur stonden de kooksters klaar met de bekende pannen macaroni. Complimentje voor
de meiden, het was heerlijk! Geen wonder dat velen graag nog een bordje wilden opscheppen.
Na het dessert, bestaande uit vla met aardbeien, hebben de kinderen hun ‘boskleding’
aangetrokken voor het eerste bosspel van dit kampjaar. We verzamelden op het grasveld om
onze weg te vervolgen naar het bos waar we het ‘Ik ben niet gek, ik ben een vliegtuig spel’ gingen
spelen. Met andere woorden: het smokkelspel. Dit spel valt ieder jaar goed in de smaak en ook
vandaag waren de kinderen hierover zeer te spreken.
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Na het smokkelspel zijn we huiswaarts gegaan om even wat te drinken en te wachten totdat het
wat donkerder werd. Dit gebeurde al snel, dus het ‘Supergehoorbegleidingsspel’ of te wel het
geluidenspel kon beginnen. In het groepje gingen de kinderen opzoek naar verstopte
superhelden die stuk voor stuk veel lawaai maakten. Nadat de winnaar bekend was, zijn we naar
het kamphuis teruggekeerd voor een douche, de tekencontrole en tandenpoetsen. Na zo’n
drukke dag hebben de kampgangers wel wat slaap verdiend. Want tijdens het geluidenspel
hebben de kinderen duidelijk gehoord: ‘Ben je moe? Dan moet je naar de badman!’ Dus dat doen
we dan maar braaf.

Morgen is het thema ‘Bekende Nederlanders’ met de ‘Hollands Got Talent van Kleef’ (sportdag),
de Vossenjacht en de Jarno Hamsvoogt Bokaal’ op het programma. We kijken nu al uit naar de
bekende hamburgers met korting als lunch. Tot zover ons verslag van de eerste geslaagde
kampdag, Hulk Smash!

Wij raden de socials (Instagram en Facebook) van MVV 27 aan om het Jeugdkamp nog beter te
kunnen volgen.




'Hollands Got Talent van Kleef", dag 2

Loon op Zand, 18-09-2022

Goedemorgen!!! Na een korte nachtrust voor de meeste kinderen was aan alle koppies te zien
dat ze nog niet helemaal wakker waren bij het ontbijt, wat weer mede mogelijk werd gemaakt
door onze prachtige stel kooksters.

Deze toch wel zonnige dag stond in het thema van bekende Nederlanders. Het eerste spel van de
dag is zoals elk jaar op de zondagochtend namelijk de sportdag! Dit jaar werd deze sportdag:
"Hollands Got Talent van Kleef’, georganiseerd door onze 3 kers verse kampleiders. Ook dit jaar
bestond de sportdag uit 10 spellen en wat werd er gestreden voor de 1ste plek. De spellen waren
in een vogelvlucht: de Churandi Martina run, Jutta zak lopen, door een roosje en Linda mollen,
en niet te vergeten het welbekende aardappelschillen, beschuitfluiten en speerwerpen.
Aangezien het kwik lokaal op kon lopen tot een graadje of 27 kwam de smeertrein regelmatig
voorbij rijden. Na deze intensieve ochtend werd een welverdiende lunch op tafel gezet. De
kinderen kregen een heerlijk broodje hamburger voorgeschoteld.

Na de lunch was er ruimte om even langs het nieuwe snoepwinkeltje op het terrein te gaan.
Onder andere cola, fruitella, chips en koek konden gekocht worden met zogenaamde dukaten
(het betaalmiddel van het Land van Kleef). Vervolgens was het tijd voor de vossenjacht in
Udenhout. Het gebied waar de vossen waren opgesteld was een half uurtje rijden van het
kamphuis. De vossen bestonden ook dit jaar weer uit oude bekende van Mvv’27. In totaal konden
er 8 vossen gevonden worden in een tijdsbestek van anderhalf uur. Bij het vinden van een vos
moest een opdracht worden uitgevoerd. Opdrachten waren onder andere: hooghouden, de
bottleflip challenge, estafetteloop en parcourtje rijden op een skelter. Ook tijdens deze
intensieve loop draaide de smeertrein overuurtjes om ons te beschermen tegen die grote gele
vuurbal. Nadat alle groepjes waren teruggekeerd naar het beginpunt was het tijd om richting het
zonovergoten kamphuis te rijden. Voordat de bloemkolen en brokkolen genuttigd konden
worden speelde de kinderen een potje voetbal tegen de kampleiders. Onder toeziend oog van de
vossen, waren het de kampleiders die ondanks een flink ondertal aan spelers aan het langste
eind wisten te trekken (uiteraard).




In de kantine werd er voor het eten nog even flink gedanst op de hits van (de nieuwe) dj Niels.
Sweet Caronline, toeter op mijn waterscooter en springen nondeju waren te horen uit de
speakers. Nadat de broccoli en bloemcoli verder dansten in de kindermaagjes werden de
spierballen getest tijdens het touwtrekken. In tegenstelling tot de voorgaande jaren werd er nu
aan 2 touwen tegelijkertijd getrokken om de Jarnoha(r)msvoogt bokaal te veroveren, zo gaven we
de kinderen minder tijd om met takken en dennenappels te gooien.

De avond werd afgesloten met een filmavondje. De kinderen lagen vandaag op tijd op bed om fit
te zijn voor de jaarlijks terugkerende fietspuzzeltocht. Bij deze sluiten wij dit verslag af.

Met vriendelijke groet,
De twee knapste kampleiders van het MVV ’27 Jeugdkamp.

De boer zoekt vrouw fietstocht, dag 3

Loon op Zand, 19-09-2022

Goedemorgennnn!! Om kwart voor 8 werd iedereen weer gewekt voor de eerste doordeweekse
dag van de week. Deze dag begon bijzonder door de verjaardag te vieren van onze nieuwe
kookster Ruth. Het thema van deze dag stond in het teken van bekende tv-programma’s.
Daarnaast is er een warme dag voorspeld, waarbij wij als organisatie al een enkele aanpassing
hebben moeten doen.

Het eerste onderdeel van de dag, tevens ook direct het langste onderdeel, was de jaarlijks
terugkerende fietspuzzeltocht met als thema: de boer zoekt vrouw fietstocht. Voordat we deze
fietspuzzeltocht startte werden alle flessen water gevuld en werd er veel aandacht besteed aan
het insmeren. Na het eerste gedeelte gehad te hebben van de tocht, kwam iedereen aan het
meer de IJzeren man. Hier kon iedereen genieten van de lunch en kon er ook verkoeling worden
gezocht. ledereen kon lekker genieten van het water en iedereen had hier plezier van, daarnaast
werd er ook gestoeid met de leiders. Tijdens deze lunchpauze werden er ook enkele
leiders/kooksters voorzien van een zwaardere rit, door het zadel van de fiets te halen. Na de
heerlijke lunchpauze en de verkoeling van het water werd de tocht vervolgt. Hier werd nog een
stuk afgelegd door de mooie bossen en hadden de kinderen alweer zin in verkoeling en werd
door menig leider een lekker ijsje gehaald. Eenmaal terug op het kamphuis werden de
zwembroeken aan getrokken en werd er in het zwembadje verkoeling gezocht en vele zochten de
schaduw op om bij te komen van de fietstocht.

Na het avondeten hadden de kooksters een spel verzonnen genaamd: Expeditie Robinson. Bij dit
spel moesten de kinderen verschillende spellen doen. ledereen was fanatiek bezig en hebben
genoten van de spellen die waren klaargezet. Na het spel gingen de kinderen even de eetzaal in
om het spel minute to win it te spelen, waarbij ze als groep wat lekkers konden verdienen.



Na dit spel zijn we naar het bos gegaan voor een avondspel genaamd: moordvrouw. Het was een
soort variant van het lampenspel, waarbij de kinderen opzoek moesten naar verschillende
kleuren om hier een kaartje te bemachtigen. Waarbij ze uiteindelijk een rebus konden oplossen.
Dit werd moeilijker gemaakt, omdat de leiders je konden tikken met een schijn van een zaklamp.

Na het bosspel is iedereen lekker gaan douchen en lekker zijn bed in gegaan. Om zich voor te
bereiden op een nog warme dag, waarbij wij naar het zwembad zullen verplaatsen. Om zo daar
de dag verkoelend door te kunnen brengen.
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Bekende voetbalclubs, dag 4

Loon op Zand, 20-09-2022

Goedemorgen! De warmste dag van de week is aangebroken. De weerberichten gaven aan dat
het op het warmst van de dag 40 graden kon worden. Om deze hitte te overkomen hebben we
vandaag gekozen om te gaan zwemmen! De kinderen keken hier s ochtends natuurlijk naar uit.
Dit heeft er wel voor gezorgd dat er iets is afgeweken van het geplande programma en het
voetbaltoernooi is verplaatst.

Na het ontbijt om 8 uur konden de groepjes nog wat inkopen doen in het winkeltje, zodat er zeker
niet te weinig was om mee te nemen naar het zwembad. Na de eerste smeerronde gehad te
hebben en de tassen gepakt is de tocht richting het zwembad ingezet.



Er is dit jaar gekozen voor het wel bekende zwembad Zidewinde in Sprang-Cappelle. Tijdens de
tocht kwamen de eerste vragen al of er direct in het zwembad mocht worden gedoken, maar er
moest eerst nog een keer gesmeerd worden. De thermometer gaf al 32 graden en het was pas 10
uur’s ochtends. De dag is verder goed verlopen, alle kinderen hebben de hele dag kunnen
genieten van het zwembad en hebben dit ook zeker gedaan! Voldaan en moe gestreden zijn we
om half 6 weer op de fiets gestapt om ons te begeven naar het kamphuis.

Aangekomen op het kamphuis konden de kinderen en leiding direct aanschuiven aan het
avondeten. Voor vanavond stond er aardappelen en de keuze tussen witlof of doperwten en
peen (of beide natuurlijk) met een lekkere hamburger. Na het avondeten was er nog even ruimte
om te relaxen of voor de fanatiekelingen onder ons nog even te zwemmen in het opgezette
zwembad.

Het laatste spel van de avond die gepland stond was het Transfermarkt spel, een spel wat nog
niet eerder gespeeld is op Jeugdkamp. In dit spel moesten de groepjes een opstelling maken aan
de hand van een verkregen budget, hierbij mocht er maximaal 1 speler per Eredivisie team
gekozen worden. Met als doel het hele budget op te maken in een zo snel mogelijke tijd.

Om de kinderen nog even te belonen en de dag leuk af te sluiten hadden de kooksters
pannenkoeken gemaakt! Deze waren sneller opgegeten dan gemaakt, maar bevielen erg goed bij
de kinderen. Hierna zijn de kinderen gaan douchen en in bed gaan liggen. Morgen zal de
temperatuur gelukkig iets dalen en gaan wij naar de dag van de bekende steden.
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Bekende steden, dag 5

Loon op Zand, 21-09-2022

Dag 5 van het jeugdkamp in Loon op Zand kende het thema "Bekende steden’. Na twee enorm
warme dagen en nachten stond er vandaag regen gepland. Zoals altijd is de start van de dag iets
later op de gevreesde woensdag. Traditioneel gezien kan dit letterlijk het breekpunt van de week
zijn. De uitputtende dagen van het Jeugdkamp beginnen voelbaar te worden en het is van belang
te blijven waken voor de goede sfeer.

En hoe beter te zorgen voor deze sfeer dan na het ontbijt te starten met een spel wat zowel de
fysieke kwaliteiten als parate kennis van Europa test, kortom het "Europa, Ren Je Rot” spel. De
leiders werden als steden verdeeld over het speelveld en -bos, waarbij de kaart van Europa werd
nagebootst. 40 vragen konden daarna goed worden beantwoord door de vraag bij de juiste stad
af te leveren. Een doorslaand succes en nog steeds geen regen!
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Net bijgekomen van het ochtendspel zit de groep uit te dampen in de kantine en wordt na de
lunch (kippensoep met boterhammen) de planning voor de middag bekend gemaakt. De
jongsten gaan naar de Pukkemuk (een speelwalhalla) en de oudsten gaan zwemmen in een
binnenbad. De broodnodige energie wordt eerst nog ingeslagen in het winkeltje en fietsen halen
maar. Precies op tijd voor de eerste bui, die volgens het kader pas over een uur gaat vallen... lets
wat twijfelachtig begonnen de hoofden zich naar de hemel te richten toen, wachtend op de
binnenplaats, de eerste druppels voelbaar waren. Geen reden voor paniek, de grote bui zijn we
voor als we nu snel gaan fietsen.... De weg is naar Dongen, waar zowel de Pukkemuk als het
zwembad liggen. Echter, de regen kon niet langer wachten en 10 minuten voor het arriveren bij
de Pukkemuk, brak de spreekwoordelijke hel los. Aangezien de Pukkemuk een buitenspeelplaats
is, worden de plannen snel herzien en gaan we met z'n allen naar het binnenzwembad (we waren
immers al doorweekt). Shirtjes uithangen om te drogen en zwemmen maar met z'n allen. Het
moment dat we de eerste duik nemen, zien we buiten de zon weer doorbreken, precies dat uurtje
later wanneer de eerste regen verwacht zou worden! Enfin, de tijd vloog bij in het zwembad en
na een goede drie uur zwemmen, waarvan 1,5 uur opstoppingen in de glijbaan, werd de terugreis
ingezet.
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Aangekomen bij het kamp werd gekozen voor een snelle douche voor het eten. Woensdag,
oftewel Nasi-dag. Na het eten was het tijd voor een ouderwets feestje in de kantine. Deze horen
bij de leukste momenten van het kamp. Spontaan wordt de muziek aan gezet en met de hulp van



DJ Niels gaan de voetjes letterlijk van de vloer. Een goede energizer voor het avondspel, De
Kroegentocht! 10 spelletjes die je ook in de kroeg speelt (alcoholvrij uiteraard). De schrijvers van

dit stuk kunnen hier een eind in meegaan, maar hebben zelf nog nooit latje trap in de kroeg
gespeeld. De kids vonden het in ieder geval een erg leuke tocht. Bij het vallen van de avond
wordt er voor de laatste keer voor het eindsignaal gefloten en gaan de kinderen naar de kamer.
Gezien het energieniveau lijkt het erop dat er dit jaar niet ‘de gevreesde woensdag’ is... Kortom,
weer een mooie dag in Land van Kleef, op naar de apotheose van deze jaargang: Het
voetbaltoernooi. Dat is voor de dag van morgen. Voor nu welterusten en tot ziens!
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Bekende Maaslanders, dag 6

Loon op Zand, 22-09-2022

Vandaag is de dag waar veel kampgangers naar hebben uitgekeken, namelijk de dag waar het
voetbaltoernooi op gespeeld zou gaan worden. Zoals bijna bij elke kampeditie waren er ook deze
jaargang weer een hele hoop jokers gezet op het "Want Dessers scoort een goooaaallll!”
voetbaltoernooi.

Nu hoor ik u al denken sinds wanneer is Dessers een bekende Maaslander? Nou dat komt zo, het
toernooi zou eigenlijk op dinsdag worden afgewerkt maar aangezien die dag die koperen ploert
aan de hemel het kwik liet oplopen tot wel 41 graden hadden we het weekprogramma
omgegooid. Over die koperen ploert gesproken, deze beste vriend was vandaag ver te zoeken en
in zijn plaats heeft het bijna heel de ochtend geregend/gemiezerd. Deze kleine buitjes konden de
pret niet bederven want we hebben namelijk niemand (op de kampleiding na) gehoord over het
weer, het voetbaltoernooi was daar namelijk te belangrijk voor.
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Deze dag was de groep verdeeld over 2 poules, voor de lunch werkte poule A het
voetbaltoernooi af en poule B het Daley Blindvolleybal toernooi en in de middag werden de
rollen omgedraaid. Bij het voetbaltoernooi werd er weer als vanouds met veel passie en
fanatisme gespeeld. Dit leverde een paar schitterende plaatjes op. Wat het blind volleybal
betreft daar kunnen we kort over zijn, deze werd namelijk in het speelbos gespeeld, waar er weer
met een hoop takken en dennisappels werd gesmeten, verder was het grappig om dit tafereel te
aanschouwen, de beelden houd u nog van ons te goed. Uiteindelijk trok het team: De
Bikinibroekse mosselmannen en vrouwen aan het langste eind.

Tijdens deze middag leek het erop alsof onze traditionele barbecue donderdag niet zou plaats
vinden in verband met het weer, maar uiteindelijk was het droog en konden gebroeders
Lansbergen de nodige voorbereidingen treffen. Toen we het veld af kwamen konden de jongens
en meiden met hun eigen clubje bij elkaar zitten om gezellig te tafelen. Saté, hamburgers en
worssies werden versnipperd alsof de freesmachine van gemeente Midden-Delfland draaiende
was. Na het eten mochten de kinderen zich verzamelen bij het veld om te gaan beginnen aan
Levend Ganzenbord. Dit is het laatste avondspel geweest en de kinderen moesten vanuit een
centraal punt in het speelbos naar kaartjes in het bos zoeken. Deze waren gekoppeld aan een
nummer en na het vinden van dit kaartje moest je door middel van twee dobbelstenen kijken op
welk nummer je weer zou uitkomen. U kent het wel.

Hierop volgde nog een klein feestje in de kantine en gingen de jongsten binnen de groep lekker
bingoén voor een zakje chips en de oudsten gingen het bos in met de leiders en kooksters voor
het lampenspel. Kijkend naar morgen, was het vanavond beter dat de kinderen vroeg gingen
slapen zodat ze morgen de laatste volle kampdag met energie kunnen afsluiten. Dan volgt de
prijsuitreiking en de feestavond, die in het teken staat van Celebrities en niet te vergeten de
voetbalfinales.

We spreken elkaar morgen weer en een behouden vaart!



Kampgroeten en houdoe
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Lupin op Zand, dag 7

Loon op Zand, 23-09-2022

De laatste volle dag van het jeugdkamp stond vandaag alweer op de planning. Na een
enerverende avond, waarbij de jongsten een bingo speelden en de oudsten het bos ingingen
voor het bekende smokkelspel, stond vandaag vooral in het teken van de voetbalfinales. En
natuurlijk van Bekende Celebrities, het thema van vandaag.

In thema werd het eerste spel afgelegd, namelijk "Lupin op Zand’, oftewel levend stratego. In
teams van twee werd gestreden om de vlag van de tegenstander in het bos. Hierbij hebben
kinderen een kaartje met één van de bekende stratego figuren als hulpmiddel om de
tegenstander te verslaan. Een aantal potjes werden gespeeld en ondanks dat deze vrij vlot
steeds klaar waren, hadden de kinderen het goed naar hun zin.

Echter, zal het de leiding ook niet verbazen als een gedeelte van de focus al verplaatst was naar
het middagprogramma. Dit stond namelijk in het teken van de voetbalfinales, traditioneel het
onderdeel dat het meeste prestige verdiend van de kampgangers. Een voedzame lunch ervoor
en hup voetbalkleding aan en een plaatsje zoeken in de zon (die is er weer!). Gepassioneerd werd
er gestreden om de eer (in de meeste gevallen) en om de daadwerkelijke prijzen tijdens de finale:



De 8 Hulken tegen De Super Tuinders. In een zinderende wedstrijd bleken uiteindelijk De Super
Tuinders een maatje te groot en gingen met de hoofdprijs ervandoor. Het publiek was echter de
grote winnaar door een wedstrijd voorgeschoteld te krijgen met veel kansen, doelpunten en
strijd. Met het laatste fluitsignaal kwam er ook een einde aan het laatste spel voor Groep van de
Week van dit jeugdkamp.

Vroeg was dit jaar de patatkar er, half 5 om precies te zijn. Deze jaarlijks terugkerende traditie is
€én van de favoriete van de kinderen (en stiekem ook de leiders). Deze avond mogen de kinderen
ook zelf bepalen met wie ze aan tafel gaan zitten en nadat de friet en snack genuttigd zijn is daar
altijd DJ Niels om de groep alvast in de stemming te brengen voor de Bonte Avond!

Voordat de Bonte Avond van start ging, was daar de prijsuitreiking. De winnaars van de sportdag
waren al een tijdje bekend, maar kregen vandaag ook hun prijsje uitgereikt. Daarnaast worden
het F-je, E-tje, D-tje en C-tje bekend gemaakt. Deze uitverkiezing is voor kinderen die zich op een
positieve manier hebben weten te onderscheiden tijdens het jeugdkamp. Tijdens het
voorgesprek kwamen we tot de conclusie dat er veel gegadigden waren, een positief signaal!

Snel de tafels aan de kant en de volumeknop naar 100, tijd voor een feestje! De meest
spectaculaire outfits waren uit de kast getrokken. Zo zijn k3, Rambo en meerdere keren Ruud
Gullit gespot. Ook een aantal optredens werden gegeven, wat de sfeer ook zeer ten goede kwam.
De afspraak is dat na een uur of anderhalf de jongsten naar bed mogen, maar tijdens het eind
van het feestje om 23:00 stond de gehele dansvloer nog vol. Een top afsluiting van een top
week!

De kinderen liggen op bed en de planning wordt zo doorgesproken hoe we zo snel mogelijk
morgen weer op weg kunnen naar Maasland.... Tot morgen!



