
Vergeten voetballer

Ernst Abbas 

Voor de driemaandelijkse rubriek De Vergeten Voetballer werd dit keer een bezoek 

gebracht aan Ernst Abbas. De robuuste voorstopper maakte zo’n tien jaar deel uit van 

de selectie en schakelde als stofzuiger menig tegenstander uit. Als het moest volgde hij 

ze tot op het toilet!

Gestart bij Excelsior M 

Ik ben pas op 15-jarige leeftijd bij MVV 

'27 komen voetballen. Tot die tijd 

speelde ik bij Excelsior Maassluis, want 

ons gezin woonde daar in de 

Potgieterstraat. Mijn broer Roel Jan 

speelde er in het eerste elftal en dat 

maakte de keuze eigenlijk simpel. Het 

was een kwestie van de vliet 

oversteken en dan was je bij de velden. 

Begonnen bij de D4 en eindigde ik in de 

B1.

Vervolgens kwam de overstap naar 

MVV '27, want het gezin was inmiddels 

verhuist naar de Kerkweg hier in het 

dorp. Kwam zodoende ook op De Schutse-school terecht en maakte de nodige 

vrienden. Ik voelde mij eigenlijk al snel Maaslander en dan kunt je maar één 

ding doen en dat is bij de plaatselijke club gaan spelen.

Leuke trips 

In het seizoen 1981-1982 kwam ik in de B1 terecht met leiders Kees van Loenen 

en Henk van de Wetering. Een of twee jaar later zijn we met onder andere Kees 

en ook Koos Rodenrijs, Bertus van Berkel, Kees Hoogendam en Johan 

Korpershoek voor een jeugdtoernooi met de bus naar Denemarken geweest. Je 

werd daar ondergebracht bij gastgezinnen en het was gewoon fantastisch. 

Ook een hartstikke leuk jeugdtoernooi in het Limburgse Blerick staat me uit die 

tijd nog bij. 

Ernst Abbas (56)
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Debuut in één 

In het seizoen 1984-1985 maakte ik mijn debuut in het eerste elftal, al weet ik 

eigenlijk niet meer in welke wedstrijd dat was. Dat seizoen was het voor mij als 

voorstopper nogal een uitdaging om een plekje te veroveren. Wim van Aalst, 

die later opgenomen werd in het Elftal van de Eeuw, was een vaste waarde 

voor dat elftal op die positie en hem speelde je er niet zomaar uit. Wim was 

sowieso groter en krachtiger dan ik en stond al een eeuwigheid in het team, 

samen met mannetjesputters als Jaap en Hans van Trigt, Piet van Dijk en Jan 

Poot.

Ik trainde wel met die jongens mee en kreeg dan ook zo nu en dan een 

doodschop van die mannen. Van lieverlee kreeg ik wel vaker die 

voostopperspositie toebedeeld, omdat Wim vaker naar de spits werd gestuurd 

vanwege zijn sprong- en kopkracht. Achterin deed ik het nodige loopwerk, het 

zogenaamde vuile werk. Vond ik ook niet erg, want daar was ik goed in en 

werd daarop beoordeeld. 

Teun Groeneveld 

Voor een tweede periode kwam trainer Teun Groeneveld terug naar MVV '27. 

Als ik aan die man denk, schieten mij enkele dingen binnen: gepassioneerde 

man, duivenmelker en een echte Westlander. Met hem had ik een hele goede 
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Zaterdag 05 mei 1990 / Loosduinen - MVV '27 1-4. 

Door deze overwinning bleef MVV '27 behouden voor de vierde klasse. Door een geweldige reeks op te 

zetten, behaalde men tevens de laatste periodetitel. 

Staande: Jeroen Scheffers, interim-trainers Leo Jansen en Johan Korpershoek, Edwin Marijs, Gert Jan de 

Lijster, Ernst Abbas, Hans van Trigt, Peter Broekman, Nico van Berkel, verzorger Peter Vrij, René van der 

Kooy en interim-trainer Koos Rodenrijs. 

Zittend: Dick Bos, Rick Dijkshoorn, Paul Louter, Addy Nijssen, Joop van Berkel en Gilbert Remeeus.
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klik. Hij was in die tijd ook de trainer van het Westlands Elftal en nodigde mij 

daar ook een aantal keren voor uit. 

Je ging er dan met nog enkele Maaslanders spelers heen, werd omringd door 

prima voetballers uit de regio en speelde dus op een hoger niveau dan 

gebruikelijk. Die wedstrijden vonden plaats op De Hoge Bomen in Naaldwijk 

en dat gebeurde doorgaans doordeweeks. Dat was dan wel weer wat minder.

Teun Groeneveld vertelde mij ooit: “Als de spits naar het toilet gaat, moet je 

hem gewoon volgen. Blijf hem maar volgen als een schaduw”. Ik moest mij dan 

ook zeker niet bezig houden met de opbouw.

Wel of geen klik 

Jan de Lange heb ik ook meegemaakt als trainer, maar daar was de klik 

duidelijk minder mee. Bij trainer Hans Kostense uit Vlaardingen,  waar ik dan 

weer wel goede herinneringen aan heb, ben ik meerdere keren thuis geweest. 

Hij wilde dan zijn mening van mij als aanvoerder over spelers en spelsituaties 

horen. Ook hadden we met onze spelersraad, waarin bijvoorbeeld ook Wim Put 

en Addy Nijssen zitting hadden, soms overleg met het MVV '27-bestuur over 

de keuze van een eventuele volgende trainer.

Broodje bal 

Leuke momenten waren er genoeg in die tijd met sfeermakers als Addy Nijssen, 

René Philip (beide kwamen van DVO 32), Peter Broekman en trainer Hans 

Kostense. Die donderdagavonden werden na de training nogal lang doorgezet 

en kwam je pas rond middennacht thuis. En Jan Ruinard, de opper-leider in die 

tijd, regelde alles voor ons. Altijd was het er het beroemde broodje bal. Hans 

Laseroms moest toentertijd helemaal overkomen vanuit Utrecht waar hij 

woonde en werkte. Volgens mij betaalde de Supportersvereniging voor hem de 

benzine, zodat het een beetje betaalbaar voor hem was. Hans was trouwens een 

topspeler op het middenveld.

Teamspirit 

In  het seizoen 1989-1990 was het zo’n zes wedstrijden voor het einde zo 

verschrikkelijk ‘uien’ dat het bestuur trainer Hans Ladenius aan de kant zette 

en zijn taken werden overgenomen door het driemanschap Koos Rodenrijs, Leo 

Jansen en Johan Korpershoek. Dat waren echt mannen van de club. Koos was 

recht door zee en vond dat je je mouwen moest opstropen, Leo bemoeide zich 

met de techniek en Johan zorgde voor de rest. Als ik aan die periode denk, krijg 

ik weer kippenvel. Door alsnog een goede reeks neer te zetten speelden we ons 

veilig en behaalde zelfs nog een periodetitel. In de beslissende wedstrijd voor 

promotie verloren we weliswaar van Hazerwoudse Boys, maar we hadden in 

ieder geval laten zien hoe belangrijk de teamspirit is. 
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Kopsterk 

Als voorstopper ging ik hooguit mee naar voren als er op doel gekopt moest 

worden, zoals bij hoekschoppen. Mijn sprongkracht was in orde, dus die vijf 

officiële doelpunten die ik volgens jou hebt gemaakt, zullen wel kopdoelpunten 

zijn geweest.

Er is nog ’n seizoen geweest dat Willem van der Hoeven als laatste man achter 

mij stond. Hij gaf aan dat hij niet goed kon 

lopen, dus knapte ik voor hem het vuile 

werk op. Ik was gewoon een stofzuiger in 

de achterste linie. Willem was goed in de 

lange bal, het breed leggen en het 

doorschuiven naar het middenveld. Door 

deze onderlinge taakverdeling kon hij het 

wel volhouden.

Moe van degradatieperikelen 

Veel interviews heb ik niet gehad met de 

regionale kranten. In eentje gaf ik wel 

duidelijk aan het gehad te hebben met dat 

steeds weer terugkerende 

degradatievoetbal. Zeven jaar in het eerste 

elftal had ik er opzitten en maar één keer 

waren er geen zorgen over degradatie. Het 

gaf de spelers zoveel spanning en het eigen publiek morde wat af. Het liep 

iedere keer wel weer goed af, maar wat een gedoe was het.

Trainers werden in die periode door die moeizame seizoenen ook vrij snel aan 

de kant gezet. Dan werd er toch weer gezocht na nieuwe mensen die de spelers 

konden motiveren. 

Wim Mulder 

Trainer Wim Mulder uit Den Haag was een leuke, flamboyante man. Als hij bij 

MVV '27 aankwam had hij regelmatig een zeer fout trainingspak aan. Het zag 

er gewoon niet uit. Hij kreeg trouwens al snel in het seizoen te horen dat hij 

geen tweede jaar zou blijven, maar we promoveerden onder zijn leiding wel na 

een succesvolle nacompetitie naar de derde klasse. In die finale in het seizoen 

1992-1993 wonnen we van KRV met 1-0 door een diagonaal schot van Edwin 

Marijs. 

Afbouwen 

Die zomer ben ik gestopt met de voetbal, want onze derde kind, dochter Floor, 

was net geboren. Het werd toen wel erg druk thuis, werkte vijf volle dagen bij 

Peet Warnaar en was ’s avonds ook geregeld aan het werk bij Roel Jan als 
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Ernst, voorafgaande aan het seizoen 

1992-1993.
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fitnessinstructeur. Ook de knieën en de enkels werkten niet lekker meer mee. 

Kortom, een mooi moment om te stoppen, ook al was ik net 27 jaar oud.

Twee jaar later kwam Bram van der Lely naar mij toen en vroeg om in hun 

elftal te komen spelen en dat heb ik vervolgens drie jaar gedaan. In dat team 

kwam ik Jaap en Hans van Trigt, Piet van Dijk en Jan Poot weer tegen. Ook 

Stefan van Uffelen sloot aan en zo hadden we een sterke opstelling. We hebben 

(zegt Ernst met een diepe zucht) niet tegen degradatie hoeven voetballen. Het 

trainen werd minder belangrijk in tegenstelling tot de derde helft.

Definitief einde  

In dat derde seizoen, tijdens een uitduel bij KMD, landde ik bij een luchtduel 

zo ongelukkig op mijn voet dat Hans Laseroms mij naar de zijlijn moest 

dragen. Die voet was geknikt en dat voelde niet goed. Strompelend kwam ik 

thuis en Caroline zei: “Ik denk dat het nu wel genoeg is geweest”. Ik heb een 

week lang met die voet omhoog gezeten. Er werd later nog vaak genoeg 

gevraagd om terug te keren, maar dat heb ik toch maar niet meer gedaan.

Helemaal zonder sporten viel het leven niet mee, dus hebt me vrij snel na de 

oprichting aangesloten bij THOF en ben gaan hardlopen wat resulteerde in het 

lopen van een aantal halve marathons, onder andere die van het Westland, 

Linschoten en Rotterdam. Daarnaast ben ik ook gaan tennissen en fitnessen.

Zoon Gijs 

Yennick Berrevoets, een vriend van mijn zoon Gijs, heeft hier in Maasland 

jarenlang in het eerste elftal gespeeld en daarmee bleef ik goed op de hoogte 

hoe het met de club ging. Daarnaast volgde ik via de kranten de berichtgeving.

Daar wij toentertijd in Maassluis woonde is Gijs bij Excelsior in de jeugd 

begonnen. Op het moment dat hij bij de A-selectie zou aansluiten is hij naar 

Gent vertrokken in verband met zijn studie Osteopathie die vijf jaar zou gaan 

duren. Hij heeft daar gevoetbald bij zowel Cercle Melle als SK Lochristi en 

heeft er mooie jaren gekend. Daar speelde hij tot op het een na hoogste niveau 

en kon er als student ook nog wat bijverdienen. Je kunt stellen dat hij een 

buitenlandse voetbalcarrière heeft gehad. 

Wij gingen vaak kijken, waarbij gezegd moet worden dat Melle op zaterdag 

speelde en Lochristi op zondag. De velden daar in België waren echt slecht, net 

knollentuinen.

In het eerste jaar bij onze Zuiderburen zat hij eigenlijk nog in de selectie bij 

Excelsior Maassluis. Hij kreeg dispensatie dat hij dinsdag niet hoefde te komen 

trainen, maar dan donderdag wel met het tweede elftal. Met dat elftal werd hij 

algemeen kampioen van Nederland. Dat continue overkomen voor het trainen 

en spelen trok hij niet meer en is vervolgens gaan spelen bij Cercle Melle.
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Terug uit België 

Na beëindiging van zijn studie kwam hij terug en is in verband met de grote 

concurrentie in de Maassluise verdediging verkast naar ’s-Gravenzande voor 

een periode van drie jaar, maar de coronaperiode was hierin een grote 

spelbreker. Hij is in die tussentijd bij zijn vrienden bij Excelsior mee gaan 

trainen om in conditie te blijven. Toen Niels Redert belde met de vraag om een 

transfer te maken naar de eerste selectie van Excelsior hoefde hij daar niet lang 

over na te denken. 

Ik wees hem erop dat hij die stap wel serieus moest nemen, er helemaal voor 

moest gaan, want het is wel het allerhoogste amateurniveau van Nederland. 

Kortom, hij heeft vol gas gegeven en de hele zomer van 2020 doorgetraind. Het 

afgelopen seizoen en het huidige seizoen kon en kan hij vaak rekenen op een 

vaste plek in de basis elf.

Sportief gezin 

Naast zoon Gijs hebben Caroline en ik ook twee dochters. De oudste dochter 

heet Malou en de jongste Floor. Malou speelde hier in Maassluis eerst bij CKC 

en wilde vervolgens in League 1, het hoogste korfbalniveau van Nederland 
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MVV '27 1 in het seizoen 1992-1993. 

Achterste rij.: Roald Broere, Edwin Marijs, Ferry Ruinard, René van der Kooy, Arno van Nierop, verzorger 

Egbert van der Worp en Jeroen van Zuilen. Middelste rij: grensrechter Gerrit van Tielen, hoofdtrainer Wim 

Mulder, Nico van Berkel, Serge Wezemer, Ronald Rijnsberger, Martin van Walsum, assistent-trainer Jan 

Hordijk, Arthur Davidse, grensrechter Rob Zwaard en elftalleider Jan Ruinard. Voorste rij: Hugo Goos, 

Wim Put, Ernst Abbas, Paul Louter, Rick Dijkshoorn, Jeroen Scheffers en Joop van Berkel.
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gaan spelen. Ze was heel ambitieus en heeft onwijs gave jaren gehad in de 

korfbal League. 

Floor turnde bij het Maaslandse NTO en daarna tot haar 13e jaar bij SV De Lier. 

Ze mocht als 11- of 12-jarige ’n keer meedoen met het Nederlands 

Kampioenschap. Allemaal hebben ze de instelling het beste uit zichzelf te halen 

en te kijken hoe ver ze konden komen.

Van timmerman naar eigen BV 

Als timmerman ben ik ooit begonnen bij Aad Bouhuisen in Maassluis en na 

anderhalf jaar vertrok ik naar Peet Warnaar voor een periode van 12,5 jaar. 

Vervolgens ben ik, inmiddels 22 jaar geleden, ‘n eenmanszaak gestart onder de 

naam Timmer- en onderhoudsbedrijf Ernst Abbas. 

Gedurende de jaren werden de klussen en verantwoordelijkheden steeds groter 

en sinds drie jaar is het bedrijf een BV met de naam EA Bouw. Ik voel mij een 

spin in een web, want heb geen eigen personeel, maar maak wel gebruik van 

zo’n zes ZZP’ers en bedrijven met een eigen specialisatie (grondwerk, 

funderingen, stukadoors, elektriciteit etc). Die moet je allemaal voor zijn met 

een strakke planning. Ik hou me bezig met utiliteitsbouw, woningbouw, 

verbouwingen en renovatieprojecten. 

Ik kan moeiteloos 24/7 werken, maar dat is niet de bedoeling. Er ligt nog wel 

(zegt hij lachend) een behoorlijke stapel offertes die ik zo meteen na jouw 

vertrek moet doornemen.

Jeroen Scheffers heeft mij toentertijd megagoed geholpen toen ik plannen had 

om voor mezelf te beginnen. Hij regelde al het nodige papierwerk 

(belastingzaken, contacten met de Kamer van Koophandel etc) en ik moest 

gewoon zorgen voor voldoende werk.
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